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Onderwerp: Raad van Kerken Arnhem (6 maart 2024)

De Vereniging Raad van Kerken Arnhem bestaat inmiddels ruim 75 jaar. Zij is een
levend(ig) oecumenisch platform van 15 kerken en geloofsgemeenschappen.

Waarmee niet gezegd wil zijn, dat de Raad alle kerken omvat; enige zijn ook actief in
organisatie "Hart voor Arnhem" en/of in OKO: Overleg Kerk en Overheid.

De grootste bevinden zich wél in onze gelederen : de RK Eusebiusparochie, de
Protestantse Gemeente Arnhem, de NG Koepelkerk.

Er bestaat geen hiérarchisch verband tussen de aangesloten kerken en onze Raad
van Kerken. Vertegenwoordigers zitten er met het hun verleende mandaat. De Raad
is ook geen onderdeel o.i.d. van de landelijke Raad van Kerken.

De Algemene Vergadering komt 6x per jaar bijeen en is het hoogste orgaan; het
dagelijks bestuur (5 personen) vergadert 10x per jaar. Deze bijeenkomsten vinden
om niet plaats in diverse kerkgebouwen.

De Raad wordt voor zijn activiteiten gefinancierd door zijn 15 leden tot een hoogte
van ca € 3.000 p.j. Daarnaast beschikt de Raad over een fonds waaruit
oecumenische initiatieven bekostigd kunnen worden (Eef Sybesma Fonds).

Wat is de relatie van onze Raad met de gemeente Arnhem afgezien van OKO? Wij
behoeven geen accommodatie noch financiéle steun van de gemeente.

Wel is het uiterst prettig dat onze viering t.g.v. de Dodenherdenking op 4 mei in de

Waalse Kerk wordt bijgewoond door een lid van het College van B&W (standaard).
Ook bij de Keti Koti-viering van de EBG (Evangelische BroederGemeente) eind juni
is een collegelid aanwezig.

Ons maandelijkse digitale Bulletin gaat naar 385 adressen in de stad. Ook de
buitenlandwerkgroep Stioc is nog actief. Het wekelijkse Coventry Gebed op vrijdag in
de Waalse Kerk mag niet ongenoemd blijven net zomin als de
'middagpauzediensten’ in de Koepelkerk noch de maandelijkse Pelgrimsvieringen.

Andere hoogtepunten zijn de "Week van Gebed voor de eenheid van christenen”,
derde week januari op 8 verschillende locaties in de stad, en de "Vredesweek". Die
week start ditmaal op zaterdag 14 september in de Burgerzaal.

We zijn actief binnen het Interreligieus Netwerk Arnhem (INA) en wellicht gaat u
binnenkort de legendarische Paaszang bij het AKU-monument weer terugzien.

Wij proberen kerkelijke gemeenschappen in al hun variéteit te verbinden met de
Arnhemse samenleving. Dat valt te zien in al de kerken zelf, bij hun opvang van
vluchtelingen, het koken van maaltijden in Kruispunt, bij de inloophuizen.



Hebben wij behoefte aan de beoogde faciliteiten van gemeentewege? Wij doppen
grotendeels onze eigen boontjes maar een "vrijwilligers-vereniger" kan o.i. geen
kwaad.

Johannes Kon,
voorzitter Raad van Kerken Arnhem

www.rvkarnhem.nl
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