Geachte voorzitter, geachte raadscommissieleden, geachte toehoorders,

Mijn naam is Galip Aydemir, voorzitter van de Turkiyem moskee. Ik neem hier het woord
namens een groot deel van de moskeeén in Arnhem. Namelijk 6 van de 8 moskeeén.

Deze 6 moskeeén zijn: Tirkiyem Moskee (Eemslaan), Al Fath Moskee (Van
Oldenbarneveldtstraat), Ayasofya Moskee (Sonsbeeksingel), Nour Al Houda Moskee
(Groningensingel), SICA-Zuid Moskee (Fluitekruidstraat), Bosnische Moskee (Sperwerstraat).

De aangesloten organisaties zijn allemaal gecommitteerd om open en transparant te zijn
richting de Arnhemse samenleving. Ook houden wij ons net als alle andere Arnhemmers aan de
Nederlandse wet en regelgeving. De moskeeén richten zich op religieuze, educatieve, culturele,
verbindende en maatschappelijke activiteiten. Alle aangesloten organisaties beschikken over
een eigen begroting en financién, die zij ter inzage beschikbaar kunnen stellen aan het bevoegd
gezag. Velen hebben een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Onze inkomsten
worden gevormd door voornamelijk donaties, collectes en opbrengsten tijdens braderién. Wij
accepteren enkel donaties en giften als daar geen voorwaarden aan verbonden zijn. Wij borgen
onze onafhankelijkheid ten alle tijden.

Binnen de moskeeén wordt een vorm van Islam gepredikt die alle radicale en extreme vormen
uitsluit. Zoals onze profeet het heeft genoemd: “de weg van het midden”.

Islam betekent vrede. In die geest streven wij ernaar relaties met de stad aan te gaan en dit ook
op onze jongeren over te brengen.

In alle jaren dat de moskee organisaties actief zijn geweest hebben zij zich ingespannen voor
een vreedzame en tolerante samenleving voor iedereen. De moskeeén delen duizenden rozen
uit in de binnenstad, organiseren open dagen, Iftar maaltijden voor iedereen, geven
rondleidingen aan scholen en buurtgenoten. Wij organiseren sportactiviteiten om jongeren op
het rechte pad te houden, weg van radicalisering en vervreemding. Wij helpen vluchtelingen
goed te ontvangen.

Moskeeén nemen actief deel aan de samenleving door samen te werken met de buurt en
maatschappelijke instellingen, zoals SWOA, RvK, gemeente, wijkpolitie, wijkteams, Rijnstad en
diverse andere organisaties. Dit doen wij met inzet van vrijwilligers en donaties vanuit onze
leden.

In de afgelopen jaren wordt er toenemend veel gesproken over moslims en Islam, helaas te
vaak in negatieve zin. In de media als ook door sommige politici. Gevolg is dat er veel
negativiteit uit wordt gestraald richting de rest van de samenleving met alle gevolgen van dien.
Dit doet ons veel verdriet! Vaak wordt er gesproken over moslims en niet met moslims. Zoals
nu ook, wordt dit onderwerp geagendeerd zonder ons in deze te hebben geraadpleegd. Dit is
typisch voor hoe het vaak gaat.



De laatste tijd hebben wij gemerkt dat de gevolgen sterker merkbaar worden binnen onze
gemeenschappen:

- Vervreemding ;

- de hoop opgeven;

- cynisme;

- Jongeren die hier geboren en getogen zijn beginnen zich toenemend vreemdeling te

voelen;
- Toenemend moeite hebben met het vinden van stage of werk.

Vormen van agressie richting moskeeén is merkbaar toegenomen, ook hier in Arnhem
ontvangen wij dreigbrieven en is recent een haatmanifestatie aangekondigd tegen één van
onze moskeeén. We maken ons vooral grote zorgen richting onveiligheid en ongeborgenheid
van onze moskeebezoekers. Dat zij zich hier niet meer thuis voelen. Toenemend begint men
een kloof en daarmee vervreemding en onzekerheid te ervaren. Wij geloven dat dit de bron is
voor radicalisering. Deze sfeer helpt integratie of inclusie van beide kanten niet.

Hoe erg de negativiteit zal zijn, zullen wij als moskeeén onze hoop nooit opgeven voor een
verbonden en vredige stad. Wij zullen altijd door blijven gaan met het dienen van onze mooie
stad en haar burgers. Wij geloven dat wij als moskeeén in de strijd tegen polarisatie een
essentiéle rol vervullen. We zijn altijd bereid ons aandeel te leveren. Sterker nog, wij kunnen dit
alleen samen oplossen.

Natuurlijk hebben wij onze tekortkomingen. Wij zijn mensen! Onze organisaties worden
voornamelijk gerund door vrijwilligers! Wij doen ons best en staan open voor feedback.
Daarom kijken wij kritisch naar onszelf om ons verder te ontwikkelen.

Graag willen wij met uw raad nader in gesprek gaan over onze zorgen, waarnemingen en hoe
wij als moskeeén ons nog beter en effectiever kunnen inzetten voor een mooier Arnhem met
minder uitsluiting en vervreemding.

Tenslotte wil ik u uitnodigen voor een van de iftarmaaltijden in de vasten maand Ramadan,
waar wij ons nu in bevinden. Bijvoorbeeld vanavond bij de Ayasofya moskee. De Iftar vindt
plaats om 21:40. Mocht u vandaag niet kunnen, de komende dagen zijn nog genoeg iftar
maaltijden bij diverse moskeeén waar u zich zonder afspraak bij kunt aansluiten.

Ik dank u voor uw aandacht.



