Goeden avond Dames en Heren Raadsleden.

Vorige week Donderdag hoorde ik tot mijn verbijstering, dat er in ons gebied Koningspleij Noord en
Kleefse Waard windmolens geplaatst worden en wel...hele hoge van 180 meter.

Als U mij vraagt: “Wat vindt U ervan?” heb ik maar een antwoord!

Ik ben me kapot geschrokken!

Mede omdat er zo een snelle beslissing aan zit te komen.

Dat wisten wij niet!

Toen wij ons dijkhuis kochten, is ons nooit verteld dat ons prachtige uitzicht over de Rijn, Ijssel en
uiterwaarden, horizon vervuilende windmolens zou gaan krijgen!

Er was ons zelfs een vrij uitzicht gegarandeerd!

Ik ben natuurlijk meteen gaan zoeken op internet, omdat ik mij meteen vreselijke zorgen maak over
ons natuur gebied.

Ik ga niet onbeweeglijk zitten afwachten als een molen zonder wind!

Er is ons duidelijk een rad voor ogen gedraaid!

Wist U dat in Stadseiland de huizen bij de bouw al vleermuizen huisjes aan de gevel hebben?

In de avondval genieten wij van de vleermuizen, die vlak voor ons raam door de schemering duikelen.
Wij prijzen ons gelukkig met de natuur zo dichtbij!

Hemelsbreed, vlak voor onze deur in de buurt van die gruwelijke windtorens leven dwergvleermuizen,
ruige vleermuizen, rosse vleermuizen en watervleermuizen.

Niet te vergeten de broedvogels, waarvan er 20.000 per jaar te pletter vliegen.

Die mooie, kostbare, nu nog beschermde dieren worden straks neergemaaid en het dodelijke
slachtoffer van het klappen van de molenwieken!

Zij hebben geen stem....ik wel!

Ik wijs het plan om windmolens te plaatsen in Koningspleij Noord en Kleefse waard derhalve af!

Ik hoop dat wij hier allemaal niet tegen molentjes hoeven vechten.

En ik?.. Ik ben behoorlijk in mijn wiek geschoten!!

Met vriendelijke groet.
Anne Lentjes



