
Mijn naam is Anne Borkent. Ik ben voorganger van C3 Kerk, een moderne kerk voor iedereen met een 

boodschap van geloof, hoop en liefde. 

Sinds april 2012 houden wij kerkdiensten in het Olympus College aan de Olympus 11. In vier jaar tijd 

zijn wij daar verviervoudigd qua aantal leden. Momenteel hebben wij bijna 350 leden. In de komende 

twee jaar verwachten we te groeien naar meer dan 600 leden.  

 

Sinds enkele jaren zijn we in een bouwfonds aan het sparen voor een eigen gebouw in Arnhem, in de 

wijk Malburgen. Wij hopen vanuit dat eigen gebouw Malburgen en omgeving nog beter te kunnen 

bedienen, want wij bereiken veel jongeren, gezinnen en kinderen uit Malburgen, ook doordeweeks.. 

Onze diensten op zondag zijn modern van stijl en we maken gebruik van een band en van multimedia.  

Sinds enkele maanden zijn we aan het kijken naar het terrein aan de Olympus om te kijken of het 

mogelijk is om daar te bouwen. We waren bezig met de aanvraag voor een vooroverleg 

omgevingsvergunning toen we hoorden van de verregaande plannen van Euroscoop voor hetzelfde 

terrein. 

 

Wij juichen de komst van Euroscoop van harte toe. Euroscoop is een visionaire organisatie, en dat zijn 

wij als kerk ook. Toen wij naar Arnhem kwamen met 4 mensen werd gezegd dat er al genoeg kerken 

in Arnhem zijn. Toch hebben inmiddels 350 mensen de weg naar ons gevonden. Wij hebben net als 

Euroscoop geleerd dat kwalitatief goed aanbod meer vraag creëert. Wij geloven dan ook dat wat 

Euroscoop zegt klopt omdat wij datzelfde ook hebben gemerkt. 

 

Aan de andere kant merken we dat er veel vraagtekens zijn bij bestuurders en bewoners van Arnhem 

over de komst van weer een bioscoop. Daarom zien wij mogelijkheden om samen op te trekken en 

naast een bioscoop nog meer functies in zo’n gebouw te plaatsen. Wij geloven dat dat de buy-in onder 

inwoners kan vergroten. Wanneer niet alleen een commerciële maar ook een maatschappelijke 

organisatie zich op één plek vestigt is er nog meer reden voor het benutten en gebruiken van die plek. 

En natuurlijk is het ons verlangen als kerk om op de Olympus locatie te blijven en daar verder te 

kunnen groeien.  

 

Als kerk zouden wij dan samen met Euroscoop onder één dak zitten. Wel gescheiden bouwen, maar 

complementair, door middel van een verbindingsdeur of hal. Een soortgelijke bouwconstructie heeft de 

Doorbrekers kerk in Barneveld, waar binnenkort de Midden-Nederland hallen openen, een 

multifunctioneel congrescentrum met kerk en conferentiecentrum in één. 

 

Wij zien dus mogelijkheden voor een multifunctioneel gebouw, zonder dat het elkaar hoeft te bijten. 

Gescheiden, maar complementair. Evenveel ruimte voor Euroscoop als in het voorstel, maar door het 

bouwvolume te vergroten ook ruimte voor een conferentiezaal welke gebouwd en geexploiteerd zal 

worden door C3 Kerk. Een zaal waarin minstens 600 zitplaatsen zijn. Deze zaal kunnen wij 

doordeweeks verhuren als vlakke zaal en in het weekend volop gebruiken. Wat wij daarnaast kunnen 

bieden aan Malburgen is een band oefenruimte, maatschappelijk relevante cursussen en geweldige 

kerkdiensten voor jong en oud. We denken zelfs aan een fitness centrum en een cafe in deze ruimte. 

Natuurlijk is het aan Euroscoop wat zij hier mee willen, maar wij wilden u als raad ook van deze wens 

op de hoogte brengen. Uiteraard hebben wij dit reeds aan Euroscoop voorgelegd in een brief en 

gesprek. Wij wachten dan ook in spanning af of deze visie voeten aan de grond kan vinden, en 

wensen Euroscoop heel veel succes in het ontwikkelen van de verdere plannen. Dank u. 


