Inbreng Karla Meijers, bewoner Tuinstede op de inspreekavond 13 december 2023

Door de korte voorbereidingstijd voel ik me, als burger van Arnhem en bovenal als bewoner van het
gebouw Tuinstede enorm onder druk gezet. Mijn wantrouwen naar de overheid is groot en om
vanuit de gemeente vorige week geinformeerd te worden dat er op 13 december in de
gemeenteraad een bijeenkomst er tussen wordt gepropt waarop burgers kunnen inspreken helpt
daar geenszins aan bij. Ik heb het gevoel dat besluiten er doorheen gejast gaan worden. Met stoom
en kokend water. Daarnaast valt het me iedere keer op dat belangrijke informatie vaak op
vrijdagmiddag rond 17.30 wordt verstuurd; mensen krijgen stukken toegestuurd en/of informatie
die voor hen gepaard kunnen gaan met grote emoties net voor het weekend te slikken en kunnen
vervolgens met prangende vragen nergens meer terecht want het ambtelijk apparaat heeft
ondertussen de deuren gesloten voor een fijn weekend............. Of we krijgen een paar uur vooraf te
horen dat je huis onder je kont vandaan wordt getrokken....

Ik weet dat voor veel bewoners van de Schaapsdrift de plannen van de gemeente en de WVG op hun
huizen al bijna anderhalf jaar bij hen voor heftige emoties zorgt. lkzelf was gewoon veel te naief. Ik
heb heel lang gedacht dat het om de Schaapsdrift e.o. ging en dat Tuinstede daar niet eens bij
hoorde. En als je dan een woningbouwcooperatie zoals Vivare hebt, die haar bewoners pas in juli
2023 voor het eerst, wat informatie verschaft en zich duidelijk op het standpunt stelt dat zolang
Innoforte nog niets heeft besloten het geen zin heeft om bewoners goed geinformeerd te maken,
dan komt de concept-gebiedsvisie, waar het gebouw Tuinstede op is weggevaagd, als een enorme
schok. Mijn bestaan schudt in ieder geval op haar grondvesten. Ik verwijt de ontwikkelaars van de
plannen, de wethouder, de ambtenaren die er bij betrokken zijn dat ze ons de bewoners heel lang
niet hebben mee genomen in de plannen en ons niet veel actiever hebben betrokken bij wat er
boven ons hoofd kwam te hangen. De ambtenaren hadden de schildpadhouding van Vivare in een
eerder stadium moeten doorbreken en eisen dat de bewoners van Tuinstede zouden worden
meegenomen in de ontwikkeling van de plannen. Ook al waren het maar de sociale huurwoningen
i.p.v. koopwoningen. De bewoners van Tuinstede hebben zich de afgelopen anderhalf niet
georganiseerd, hebben niet eens een bewonerscommissie. Wij, bewoners van Tuinstede werden tot
nu toe niet betrokken bij de plannen. Ons werd niets gevraagd. 48 sociale huurwoningen voor
ouderen die voornamelijk variéren in de leeftijd tussen de 80- en de 100 jaar en bovendien een
medische indicatie hebben worden in deze plannen verdreven, gewoon weggevaagd, hun huis, hun
thuis, wordt opgeofferd voor het belang van anderen. Ik heb 4 avonden bijgewoond in juni 2023. Op
2 avonden was alleen ik er vanuit Tuinstede, op de laatste 2 andere avonden was er 1 persoon meer.
De stedenbouwkundige vroeg ons niet om ideeén, om onze visie... Is niet bij ons langs gekomen.
Maar trok de laatste avond grote groene golven op het whiteboard. Grote groene golven, dwars door
mijn gebouw Tuinstede. Om de Schaapsdrift te verbinden met het park Sacre Cooeur. Aan de
overkant bij de oude Velperweg ligt het fantastische park Angerenstijn. Aan het einde van de
Schaapsdrift aan de tegengestelde kant begint het grote park Presikhaa. Nee hoor dat is allemaal niet
goed genoeg er moet ook nog een grote groene golf waarmee Tuinstede wordt weggevaagd. Mijn
‘Thuisstede’ wordt weggevaagd. Pas toen eind juli viel voor mij het kwartje. Gelijk met mijn thuis.



De hoeveelheid stress die op mij afkomt, de zorgen over mijn toekomst, waar ik eventueel
gedwongen word naar toe te verhuizen is afschuwelijk. De mensen die deze plannen hebben
gemaakt, het gebouw Tuinstede van de kaart hebben geveegd zullen er geen nacht minder om
slapen, maar zorgen bij mij nu al voor vele slapeloze nachten.......... En ja, alles is relatief. Ik woon
gelukkig niet in Gaza en ik hoef ook niet onder een brug te slapen.... Maar mijn huis is mijn veilige
plek waar ik ben geworteld, van waaruit ik de wereld tegemoet treed. Die plek wil ik niet verliezen.

Als Rotterdammer, die van dichtbij heeft meegemaakt wat de sloop van sociale huurwoningen doet
met mensen individueel en met de cohesie van een groep bewoners die uit elkaar wordt gerukt is
gigantisch. En beloftes van mogen terugkeren, dat de oude bewoners met voorrang worden
teruggeplaatst; weinig van die beloftes werden bewaarheid. Ik hou dan ook mijn hart vast voor ons,
bewoners van het complex Tuinstede. Ouderen die al een bijzonder klein netwerk hebben, die
welbewust hebben gekozen om te wonen in een rustige omgeving aan de rand van het park Sacre
Coeur. Waar je de vogels hoort fluiten in het park. De rust die alleen een paar keer per uur wordt
onderbroken door de Intercity of de sprinter maar waar ik zelfs het roodborstje in de struiken naast
de spoorbaan niet meer bij zie opvliegen. Ik ben er ook aan gewend geraakt.

Vele partijen winnen bij die plannen in de concept gebiedsvisie. De gemeente kan noodzakelijke
woningen toevoegen, Vivare kan haar sociale huurwoningenbestand uitbreiden met 30% maar de
huidige bewoners hebben het nakijken. Zij mogen de komende maanden eerst nog in onzekerheid
verkeren hoe het uiteindelijke plan wordt vorm gegeven, zij mogen vervolgens een paar jaar in een
bouwput gaan wonen met alle afschuwelijke herrie en gigantische overlast die dat met zich
meebrengt. Vervolgens kunnen de mensen die nog niet van of door de stress zijn overleden en zich
de vanzelfsprekende grote huurverhoging die Vivare bij nieuw te bouwen sociale huurwoningen zal
toepassen, eventueel nog kunnen permitteren, in een flatgebouw van 10 hoog terecht komen. Of je
kijkt de laatste jaren van je leven tegen zo’n flatgebouw aan. Het idee dat andere mensen denken
dat het een win-win concept is om ‘verplicht’ te moeten gaan mixen met mensen die in een andere
fase in hun leven verkeren en er logischerwijs een ander levensritme op na houden staat mij enorm
tegen.

Heel welbewust heb ik gekozen voor het gebouw Tuinstede, ik heb vooraf in wijken rondgereden,
onderzoek gedaan. ik heb woningen bezichtigd en heel geduldig gewacht op de perfecte woning
voor mij. Kleinschalig wonen voor 55-plussers met een medische indicatie. Tweehoog, niemand
boven mijn hoofd, een balkon op het zuiden/zuidoosten en een groene wal die inkijk van andere
mensen tegengaat. Ik ben er ongelooflijk blij en dankbaar voor dat ik hier oud mag worden en
hopelijk nog lang mag blijven wonen. Misschien kunnen jullie je nu iets meer voorstellen wat deze
pennenveeg met mij, als individuele bewoner, doet. Maar er zijn 48 woningen met ouderen in de
laatste fase van hun leven. Die zitten er echt niet op te wachten dat hun leven omver wordt gegooid,
die nog een keer moeten gaan verhuizen. Al het vertrouwde achter zich moeten laten. Ik gun mezelf
in ieder geval rust. Gewoon RUST.



