
Pitch van de heer Roma Heina Mirando 

Meneer Roma Heina Mirando uit Arnhem wil graag zijn beroemde grootvader Tata Mirando 
voordragen. 

Iedereen uit Arnhem kent het beroemde zigeunerorkest van Tata Mirando wel. Tata Mirando werd 
geboren als Josef Weiss in 1895 en is wereldberoemd geworden vanwege zijn zigeunermuziek. Hij is 
de grondlegger van het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando. Tata (wat vader betekent) speelde 
de contrabas.  

De familie trok met woonwagens door Europa en speelde overal waar ze terechtkwamen. In 
Duitsland bleek er heel veel interesse voor zigeunermuziek te zijn. Daar kregen ze het koninklijke 
predicaat van Keizer Willem II. Tijdens de opkomst van Hitler dook de familie onder bij circus Boltini 
en het orkest werd omgedoopt tot ‘De Zwarte Raven’.
Eenmaal in Nederland aangekomen met het circus besloot de familie hier te blijven. Ook omdat het 
te gevaarlijk werd om weer terug te gaan naar Duitsland. Tata Mirando verdiende in deze tijd zijn 
brood als vioolbouwer en trad zo nu en dan op. Het circus speelde ook voor de Duitse  Wehrmacht 
en daardoor was hij voor vervolging gevrijwaard. De rest van zijn familie heeft de oorlog helaas niet 
overleefd. Uiteindelijk heeft de familie zich in Arnhem gevestigd waar Tata Mirando in 1967 ook 
overleed. 

Het beroemde orkest bestaat nog steeds. De heer Roma Heina Mirando behoort tot de derde 
generatie uit deze familie met het Sinti/ zigeunerorkest Roma Heina Mirando. Er is zelfs al een vierde 
generatie muzikanten. 

Tata Mirando heeft de zigeunermuziek (zielsmuziek zoals ze het ook wel noemen) naar Nederland 
gebracht en daarmee de muziekcultuur enorm verrijkt. Daarom is de wens van Roma Heina Mirando 
dat de naam van zijn grootvader voortleeft als straatnaam, laan of wijk in Arnhem in het land dat zijn 
grootvader Tata Mirando - zoals hij het zelf verwoordde - ‘het beste land van Europa voor hem’ was. 


