
 

 

 
Goedenavond dames en heren, 
 
Dank u dat ik hier vanavond mijn woord mag doen. Al is het 
hier voor mij wel erg spannend. 
Mijn naam is Marianne van Berkel.  
Ik ben ondernemer in het Modekwartier waar ik woon en 
werk. 
 
Sinds ruim 20 jaar kom ik in mijn favoriete rustgevende, 
goddelijke, weinig bevolkte Meijnerswijk om te wandelen, te 
fietsen, te kijken naar de vogels, paarden, koeien en om er de 
universele bewegingsleer methode Zhi Neng Qi Gong te doen.  
De laatste plek in de buurt van Arnhem centrum met deze 
verstilde romeinse qi en de loslopende paarden, koeien waar 
godzijdank weinig gebeurd!  
Waardoor de schoonheid, de magie en de rust van het land 
met zijn eigen microklimaat bewaard gebleven zijn. 
 
Geen wonder dat ik erg geschrokken ben van het, mijns 
inziens, veel te megalomane plan Eilanden 2.0 van de 
gemeente Arnhem en de projectontwikkelaar. 



Hoe halen ze het in hun hoofd??  
Alles in mij roept dat dit plan geen bestaansrecht kan hebben 
vanwege gebrek aan inzicht over de lange termijn 
consequencies voor de aarde, het water, de mens/dier en de 
lucht van Arnhem.  
 
Precies het tegenovergestelde van wat ik voel als ik me in een 
Romeins gebouw, overblijfsel of energie ( zeg Qi: dat geeft 
energie) bevindt, namelijk dan voel ik heel sterk “hier klopt 
het!”.  
Vanaf nu praat ik over Meinderswijk waarbij ik ook de Praets 
en Stadsblokken bedoel; het gehele overstroomgebied van de 
rivier. 
Zoals ik al aangaf, ben ik bezig met Qi en en geef ik les in Zhi 
Neng Qi Gong(familie van Tai Chi wat veel bekender is) aan 
cursisten in het Qi rijke (ro)Meijnerswijk. De moderne mens 
heeft rust en ruimte nodig om geestelijk te groeien en 
afstand te nemen van het ‘verdrukte’ westerse bestaan.  
Vooral als de mens zijn originele wijsheid en potentieel wil 
benutten: zoals vrijheid beleven, en zich verbinden met 
anderen, de wereld en de natuur. 
   



De Romeinen waren hier ook mee 
bezig op hun eigen manier. Zo hebben ze Meinerswijk 
gerespecteerd en aangevoeld dat dit een krachtige, 
strategische plaats op de aarde was met vele uitdagingen; de 
ultieme krachtmeting met het water van Meijnerswijk en o.a. 
de god van het water, van de planeet Neptunus en van de 
planeet Saturnus, de god van de landbouw.  
Uit de vele offeringen die gevonden zijn in het water en de 
aarde, vind je restanten van deze krachtmetingen via de 
gezichten op de potten, vazen, kruiken. 
Dit was hun manier om de aarde en het water gunstig te 
stemmen voor het goede doel; voedsel in overvloed in 
Meijnerswijk voor iedereen. 
Hierdoor hebben de ze er 600 jaar in vrede kunnen leven. 
 
De moderne mens kan hier veel van leren als hij hiervoor de 
tijd wil nemen. Want de uitdagingen van de toekomst zijn 
enorm en ingewikkeld. 
De klimaat veranderingen zorgen voor waterstijgingen, 
verhitting/ verschuiving van de aarde, droogte, meer kans op 
orkanen en zelfs moessons. 
En waar moet al dat water en ook dat vd Rijn bij Arnhem dan 
heen?  



Waar moeten de mensen heen die wonen in de uiterwaarden 
van o.a. Meinerswijk?  
 
Dit alles gaat helaas in een veel hoger tempo op ons afkomen 
dan tv, internet en de krant ons doen geloven, namelijk dat 
het wel meevalt en pas aan het einde van deze eeuw nijpend 
gaat worden. 
De volgende generatie kan hier onmogelijk mee worden 
opgezadeld.  
Het is aan deze generatie om het op te lossen zonder het 
eigen geweten te sussen door weg te kijken naar buurlanden 
waar bijv. de dijken veel slechter zouden zijn. 
 
Door met ‘klimaatmensen’ te praten wordt jammer genoeg 
heel duidelijk dat de dijken ook in Nederland hun beste tijd 
hebben gehad. Vooral in Malburgen, hier om de hoek.  
In het westen des lands rukt het zeewater ook al op in de 
bebouwde kom en komt het zoute water daar omhoog. Hup, 
Zand er over en men bouwt er rustig overheen. 
   



 
Naar maar toch waar: wij leven op een tijdbom.  
Het water heeft de Nederlander al eeuwenlang angst 
ingeboezemd! 
Water wint altijd; ook in de uiterwaarden van oa. 
Meinerswijk. 
 
Meijnerswijk, de long van Arnhem met al zijn aardse, 
rustgevende en Romeinse Qi is een oase voor de moderne 
mens; laat het met rust en zet daardoor juist z’n potentieel, 
kracht en eigen‐wijsheid in!  
Namelijk dóóór te leven voor the bigger picture(Arnhem in 
Europa, de wereld) en te stoppen met navelstaren. 
 
Dank u wel voor uw aandacht! 
Fijne avond, 
 


